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God liefhebben boven alles?
door Arie van der Stoep

Móet ik God liefhebben boven alles? Nee! Ja, als ik onder de Wet leef, dan móet ik. Maar ik leef

niet onder de Wet. Want voor mij is er iets anders: echt leven. Maar wat is dat?

God had Israël de Wet gegeven. Als ze die hielden, zouden ze daardoor leven (1). Maar wie kan de Wet

volmaakt houden? Daarom kwam Jezus. Hij bracht verlossing van het oordeel van de Wet (2). Door

Hem laat God voor wie in Hem gelooft, iets anders gelden: de ‘wet’ van de Geest van het leven (3), ook

genoemd: de ‘wet’ van de vrijheid.

Die zegt: ‘Door Jezus is aan de eisen van de Wet voldaan. Hij is gestorven voor jouw zonden en jouw

onmacht om die wet te volbrengen (4). Hij heeft je vrijgemaakt! Voortaan mag je leven - echt, eeuwig

leven - in de vrijheid van het kind van God zijn (5). Je mag het leven uit de Geest van God leven. Want

waar de Geest van de Heer is, is vrijheid! (6)

Vanuit de heerlijkheid

Dat is niet een leven van ‘moeten’, maar een leven van het God (persoonlijk) kennen en het zijn van een

nieuw mens (7). Niet een leven van veroordeeld worden, als je fout gaat, maar een leven vanuit

vergeving en het kennen en volgen van zijn wil (8).

Voor dat leven belooft God de leiding en kracht van zijn Geest. Die leert mij met God om te gaan en te

luisteren naar zijn stem (9). Dit leven wijkt af van elk ander leven.

Hierin regeert niet de Wet, maar Gods genade (10). Die stelt mij in de vrijheid die ik ontvang vanuit de

heerlijkheid die er is in de omgang met God (5). Die bewerkt in mij ook die grote wens: dagelijks

dichtbij Jezus zijn, zonder dat er iets tussen Hem en mij in komt.

Oneindig ver

Mijn oog is dan niet meer op een wet, maar op Jezus gericht, die in zijn lichaam de Wet op het kruis

heeft gebracht (11). En mijn oor is gericht op de stem van de Heilige Geest, die mij het leven door de

Geest leert te leven (12).

Om dat leven te kunnen leven, heeft God door zijn Geest zijn liefde uitgestort in mijn hart (13). Die

maakt dat Hij mij boven alles gaat. Dat ik steeds meer naar Hem verlang. Die liefde gaat oneindig ver

uit boven mijn eigen, menselijke liefde en boven wat de Wet van mij kan verlangen. Zijn liefde in mij

leert mij het echte leven leven, het eeuwige leven. 

Uit de Bijbel:

(1) Leviticus 18:5.

Ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor

leven...

(2) 2 Korintiërs 3:9.

Want indien de bediening, die veroordeling brengt (= de Wet - AvdS), heerlijkheid was, veel meer is de

bediening, die rechtvaardigheid brengt (= het offer van Jezus - AvdS), overvloedig in heerlijkheid.



(3) Romeinen 8:2.

... de wet van de Geest van het leven (= de volmaakte wet, die van de vrijheid - Jakobus 1:25 - AvdS) 

heeft jullie in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

(4) Johannes 19:30.

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!

(5) Romeinen 8:21.

... de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

(6) Galaten 5:16, 25.

... wandelt door de Geest...

    2 Korintiërs 3:17.

... waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.

(7) Jeremia 31:33-34.

... Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven (en niet meer op stenen tafelen, de

Wet voor onveranderde mensen - AvdS), ... allen zullen zij Mij kennen, ... want Ik zal ... hun zonde niet

meer gedenken.

(8) Kolossenzen 1:9.

... met de juiste kennis van zijn wil vervuld ...

(9) Johannes 14:26.

... de Heilige Geest, ..., die zal jullie alles leren en jullie te binnen brengen al wat Ik jullie gezegd heb.

(10) Johannes 1:17.

... de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

(11) Kolossenzen 2:14.

(Jezus die) ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk (= de Wet - AvdS) uit te wissen, ...

door het aan het kruis te nagelen.

(12) Galaten 5:18.

Indien jullie je echter door de Geest laat leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.

(13) Romeinen 5:5.

... de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige

Geest, ... 
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